In de hoop der Verrijzenis
nemen wij samen afscheid in gebed
A van mevrouw

v  Yvette LAUWERIER

echtgenote van de Heer
Jacques HERREGODS

geboren te Schorisse op
30 december 1934 en in de Heer
ontslapen te Gent op 23 mei 1971.

En komt de dag dat gij ons moet verlaten
te vroeg zal 't zijn, ik weet het, moeder,
veel te vroeg

wij zullen arm zijn, misschien moedig en

gelaten
maar van uw goedheid, moeder, nog niet vol
genoeg..."" (Paul De Rijck)
,.Vader

in de liefde onder de mensen openbaart Gij
Uzelf,

waar vrede is en eenheid, zijt Gij aanwezig.
Wij danken U

voor de goedheid die wij in haar mochten
ervaren.

Geef dat wij haar voorbeeld doorgeven aan de
anderen en leven voor elkaar.”

Zij was een goede moeder, een flinke echt-
genote, de kroon van een gelukkig gezin. Door
haar eenvoudige goedhartigheid, haar levens-
vreugde en haar gulle omgang vond zij de
weg naar ieder hart.

Naast elke levende staat de dood. Pijnlijk

geslagen voor het onbegrijpelijke van dit
vroege heengaan, buigen wij machteloos het
hoofd.

Mijn goede echtgenoot, gij stond naast mij in
goede en kwade dagen. Mijn aandenken zal U
steunen in de zorg om uw gezin dat wij samen
hebben opgebouwd.

De zegen van de Heer zal over U allen waken.

En gij, mijn beide kinderen, Frieda en Herman,
vergeef mij dat ik U zo vroeg moet verlaten,
volgt de weg die ik u steeds ben voorgegaan,
weest de steun en de trots van uw vake.
Liefste vader, familieleden en vrienden, hebt
dank om Uw medevoelen en liefde. Wij blijven
verenigd in de Heer.

Onze Lieve Vrouwke van Vlaanderen, bescherm
ons gezin.

De Heer Jacques HERREGODS,
en kinderen Frieda en Herman,

De families LAUWERIER-DESMAELE,
HERREGODS-COUVREUR,

danken U om de blijken van kris-
telijke deelneming en gebeden in
de rouw die hen treft.
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