F BID GOD VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Alice, Martha, Magdalena LAUWERS

Echtgenote van

Mijnheer RICHARD VANDEPUTTE

geboren te Aarsele den 31 Mei 1885 en godvruchtig
overleden te Roeselare op Allerzielendag 1951,
gesterkt door al de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.
Voorzitster van de Boerinnengilde te Roeselare.

« Ik ben de weg, de waarheid en het leven » zegt
de Heer. « Wie Mij volgt, wandelt niet in de duisternis;
wie in Mij gelooft, en zijn leven daarnaar weet te
schikken, zal leven in eeuwigheid ».

De dierbare overledene was een wijze en kunst-
minnende ziel. Zij las veel, en was begaafd met
een kritische geest, had een eigen kijk op de dingen
en een persoonlijk inzicht in vele zaken. Zij had ook
een goed hart en telde vele vrienden.

Zij wist echter het essenti¢le van het bijkomstige te
onderscheiden. Zij vergat niet datgene wart het geloof
bijbrengt en dat den doorslag moet geven om richting
te wijzen in ons leven. « Zoekt eerst het rijk Gods,
en het overige zal U toegeworpen worden » was voor
haar geen ijdel woord.

De beproeving heeft haar gelouterd en onthecht
van het aardse, dat voorbijgaat; om haar met meer
aandrang te doen uitzien naar de hemelse goederen.
Zij voelde dat noch de wetenschap, noch de mense-
lilke zorgen haar konden helpen. Zij bad en deed
bidden ; berustte in de raadsbesluiten van de Godde-
lijke Voorzienigheid. Zij stierf op Allerzielen; dien
dag, dat zovele gebeden, voor de afgestorvenen op-
stijgen voor Gods troon. Moge de Heer haar genadig
wezen, en haar de eeuwige rust verlenen in 't licht
van Zijn glorie.

Dierbare Echtgenoot, lieve Anna, Leona, Walter,
Albert en Pietje, vergeet nooit wat moeder voor U was.
Gij hebt mij liefdevol verpleegd in mijn droevige ziekte.
Blijft mij gedenken in uw gebeden. bljjft mij waardig

in uw daden. God verlaat de zijnen niet die op Hem
betrouwen. Gij, mijn dierbaar kroost, gij zult naast
Hem de grote troost en steun zijn van Vader in zijn
zware beproeving.

Beste bloedverwanten en talrijke vrienden, mijn trouwe
gildezusters, ook van U verwacht ik nog een goed
gebed voor mijn zielerust.

Mijn Jezus barmbartigbeid. (300 d. afl.)

Mijnheer Richard VANDEPUTTE ;

Mijnheer Albert VERBURGH, Mevrouw Albert VER-
BURGH, geboren Anna VANDEPUTTE ;

Mejuffer Leona VANDEPUTTE;

Mijnheer Walter VANDEPUTTE ;

Jongeheer Piet VERBURGH ;

Mevrouw Honoré LAUWERS-DE MYTTENAERE
en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Jules VANYSACKER-LAU-
WERS, kinderen en kleinkind ;

Mijnheer en Mevrouw Leon IDE-LAUWERS, kinde~
ren en kleinkinderen ;

Mejuffer Maria LAUWERS ;

Mijnheer en Mevrouw Jozef VANDEPUTTE-LAU-
WERS, kinderen en kleinkinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Hilaire VANDEPUTTE-VAN
ACKER en kinderen ;

Mevrouw Felix MEYFROIDT-VANDEPUTTE, kin--
deren en kleinkinderen ;

Mevrouw Cyrille VANDERSICKEL-VANDEPUTTE :

Mijnheer en Mevrouw Adelson VAN ACKER-VAN-
DEPUTTE en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Arthur VAN ACKER-(fVAN-
DEPUTTE)-VAN CRAENEST, kinderen en klein-
kind ;

De familien LAUWERS-WYBO en VANDEPUT-
TE-DELOOSE

Bedanken U voor de blijken van genegenbeid
en vragen verder den troost uwer gebeden.

Druk Huize Breughel, Zuidstr. 6, Roeselare.
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