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VROOM AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW
Anna, Gabriélle LAUWERS

dochter van wijlen Petrus LAUWERS en
van Clemence PERSOONS.

Geboren te Nederbrakel op 19 februari 1905
en godvruchtig overleden te Zottegem in de
St.-Elisabethkliniek op 2 december 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van Kerk en Wereld en van de K.B.G.

Het leven van de mens op deze aarde is
getekend door vreugde en lijden. Dit lijden
doet ons denken aan de erfzonde, waaronder
sinds de eerste mensen alle geslachten ge-
bukt gaan. Het leven op deze aarde is geen
paradijselijk bestaan zonder last en moeite,
zonder lijden en dood. Maar er zijn ook nog
blijde dagen in het leven, die getuigen van
de verlossing die Christus bracht, maar die
slechts volkomen =zal zijn wanneer ook wij
onze kruisweg over Kalvarié hebben beéin-
digd.

Gabriélle heeft steeds naar bestvermogen
geleefd volgens Christus'leer.

Toen ze zichzelf thuis niet meer kon behel-
pen, niettegenstaand de bijstand van fami-
lie, vond ze geluk en hulp in « Najaarszon »,
tot hospitalisatie nodig werd. De beste hulp
aldaar mocht evenmin baten.

Nu heeft ze haar kruisweg beéindigd om
over te gaan naar 't blijvend geluk bij de
Hzer.

Zoals zij in haar gebed en haar zondags-
vieringen veel gebeden heeft voor haar over-
ledenen zo willen wij haar nu indachtig zijn
en haar geluk leggen in de barmhartige han-
den van de Heer.

De families LAUWERS-PERSOONS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




