Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EDGARD LAUWERS
echtgenoot van Mevrouw
Rachel VAN WIJMEERSCH,
geboren te Nederbrakel op 30 januari 1908 en
godvruchtig overleden te Gent op 25 augustus 1963, — ———
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de
H. Kommunie, alsook de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.
Oudstrijder 1940-1945 - Krijgsgevangene

Het levea van de mens op aarde is een voorbe-
reidingstijd. Vreugde en droefheid, voor- en tegen-
spoed, gezondheid en ziekte wisselen elkander af.
Daardoor kan en moet de mens, volgens Gods
schikking, een beter leven verdienen als hij alles

naar God weet te richten. Zo wordt het leven van De Families
de goede mens als een voorbereiding tot het zalig, LAUWERS,
eeuwig leven. Zo wordt de kristelijke dood het be- VAN WITMEERSCH,
gin van de hemelse vreugde. DE CUBBER,
Duurbare echtgenote en kinderen, gij treurt om PESSEMIER,
mijn vroegtijdig afscheid, doch troost U met de
kristelijke zekerheid dat wij elkander kunnen weer- zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
vinden bij God. Ik dank U voor al de goede en kristelijke deelneming en danken U.

liefdevolle zorgen waarmee gij mij omringd hebt
tijddens mijn pijnlijke ziekte. Mijn liefde blijft langs
God bij U. Mocht uw wederliefde zich tonen door
uw gebed voor mij. Bidt iedere zondag in de H. Mis
het gebed (nr 30] voor uw overleden echtgenoot en
vader.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. Druk. Jos. De Vk 41 Neoretr,




