Dankbaar gedenken wij

MEVROUW
Joanna LAUWERS

echtgenote van Désiré APSILLIS

Lid van de Boerinnegilde

geboren te Weerde op 29 maart 1918 en god-

vruchtig overleden in het A.Z. Sint-Jozef te

Mechelen op 3 juli 1990, gesterkt door de
Heilige Sakramenten van de zieken.

Zij was eenvoudig en rechtschapen vol onder-
werping aan Gods wil in de zware beproe-
vingen waarvan zij gedurende haar leven niet
gespaard is gebleven.

Zij was een goed en deugdzaam mens, zeer
bekommerd om het welzijn en het geluk van
haar kinderen en kleinkinderen.

Haar leven was een leven van noeste arbeid,
van opoffering en van grote liefde, niet al-
leen voor haar gezin, maar ook voor alle
mensen die haar omringden. Haar eenvoud,
bescheidenheid en onbaatzuchtige hulpvaar-
digheid maakten haar leven beminnelijk voor
allen die haar kenden. De zin voor wat waar
en schoon is, leerde zij in een leven van
werken en zorgen.

Geliefde echtgenoot, ik was nog gaarne geble-
ven; want het leven bij u, niettegenstaanae
mijn zwakke gezondheid, was mij zoet en
aangenaam.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, weesi
goed voor elkaar, blijft mekaar trouw zoals
ik het u steeds gevraagd heb.

De families
LAUWERS, APSILLIS VAN DAM,
en POTUMS,

danken U voor de troostende woorden
van medeleven en uw gebed.

Begrafenisonderneming - Drukkerij Plasqui,
St.-Martinusstr. 2, Hombeek. Tel. (015) 41 1505




