Vroom aandenken aan

DE HEER

Michel LEENAERT

Echtgenoot van Mevrouw
Marie-Louise Van Ruyskensvelde

Geboren te Godveerdegem op 11 juli

1922 en omringd door zijn dierbaren

van ons heengegaan te Erwetegem
op 26 december 2003,

begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Weggevoerde 1940 - 1945

Marie-Louise,

Mark en Lutgarde,
Luc,

Tom en vriendin Griet,

zijn U dankbaar voor de deelneming
in deze rouw bij het heengaan van
hun geliefde echtgenoot, pa en opa.

Langzaam ben je van
ons weggegleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer
iets ontnomen,

dat deed jou en

ons zo zeer.

Het is een gemis,

een stille pijn

dat je nooit meer

bij ons zult zijn.

De namis zal opgedragen worden in
de parochiekerk van Erwetegem op
zondag 18 januari 2004 om 9.45 uur.

Rouwcenter DENIIS, Zottegem (09) 360 12 52




