Ons vader heeft niet veel geleden.
Die morgen kwam de plotse dood
zo onverwacht zijn weg betreden,
dat wijf met pijn... gelovig weten :
't Is God, clie ons ten hemel noodt.

_l.

LAAT DANKBAAR IN ONZE HERINNERING LEVEN
DE HEER

Andre LEMAGIE

echtgenoot van
Sabine VANHEMELRYCK

Geboren te Deftinge op 18 mei 1936
en overleden te Halle op 9 juni 1996,
gesterkt door de H. Sakramenten

der zieken.

Sabine VANHEMELRYCK,

Joseph en Viviane STIENS-LEMAGIE,

Patrick en Fabienne LEMAGIE-DE BISSCOP
en kinderen,

De families
LEMAGIE, VANHEMELRYCK,
SPITAELS en DENAYER,

danken U voor uw blijken
van kristeljjke deelneming
in hun rouw.

Andre was nog één van die rasechte typen, een
echte filosoof. In hem leefde iets van Uilenspiegel
zelf : hij was de prater, die met brede gebaren zijn
fine vertellingen wist te kruiden met een mop en
wat humor. Onder zijn flikkerende oogjes straalde
dan een schalkse glimlach die soms breed uitdeinde
met de nodige geste, wanneer hij een hoge
geschoten had. Zo leefde hij vooral in zijn bond bij
feestjes en uitstappen...

Bij vrienden en kennissen was hij dienstbaarheid
zelf die er van hield om tuinen om te toveren in een
paradijs van schoonheid langs bloem- en
groentengewas. Toch werd zijn schijnbaar nooit
begevende werkkracht ondermijnd door een
kwijnende kwaal. Hij zelf kende de ernst van zijn
toestand. Met een kwinkslag, realistisch leefde hif
met de gedachte aan eigen dood... dat was zjjn
schone voorbereiding op de grote ontmoeting bij de
Heer.

Liefste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, de
inzet voor U allen heeft van moeder en mij een grote
inspanning gevraagd. We deden het graag

en waren zo fier op U. Hebt dank om alles !

Bljft in liefde rond Moeder samen.

De Heer geve hem de Vrede !
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