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’tis zwaar

van wat nog breken moet
die scherven op te rapen
die dodelijk je kwetsen

’tis zwaar

met zachte vingeren
de wijzers van de tijd
terug te willen draaien

’t is zwaar

voor wie zelf zwakken droeg
te moeten ondervinden

dat men de zwakste is

’tis zwaar

alléén te willen dragen
wat door geen enkeling
alléén te dragen is

’tis zwaar

als schamel mensenkind
aan God verantwoording
en rekenschap te vragen

’tis zwaar

o God, maar geef ons kracht
om door de nacht het kruis
naar ’tlicht te kunnen dragen

Druk. Devleeschouwer-Brakel







