" Nooit vragen, nooit klagen,

maar pijn in stilte dragen,

zijn handen hebben voor ons gewerkt,

zijn "hart heeft voor ons geklopt,

zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht.”
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Als iemand van ons heengaat die ons lief en
dierbaar is, dan voelen wij begrijpelijk de pijn
van het afscheid. Wij zijn ermee verbonden als
met de wortels van ons bestaan.

Er sterft meteen een deeltje van onszelf. Dan
gaat een verleden voor ons open met tal van
herinneringen : vreugde en pijn, verdriet en
blijdschap kleven aan alles wat ons in de geest
komt ; ook innige dankbaarheid om wat die
goede vader voor ons betekend heeft.

Joseph was een levenslustige man. Zo iemand
om van te houden. Hij hield zoveel van zijn kin-
deren, kleinkinderen en achterkleinkind. De laat-
ste levensmaanden waren hard. In het besef van
zijn ziekte heeft hij een harde strijd gestreden,

die zo fel gemilderd werd door de zorg en de
opvang van zijn kinderen. Het dagelijks samen-
zijn met zijn broer Marcel was voor hem een
grote steun. Hij was daar in zijn hart onnoemlijk
dankbaar om. Want hij besefte meer dan hij lict
blijken, dat het niet zo goed met hem ging. Hij
heeft dit kruis van lijden gelovig bij het kruis
van Christus gehouden, in het geloof dat na dit
kruis, de verrijzenis komt. God blijft trouw aan
zijn belofte : " Wie in Mij gelooft, zal leven ook
al is hij gestorven.”

Vader, wij danken u voor uw goed-mens-zijn.
Wij hebben naar u opgekeken als naar een best
vriend. Het zal stil worden in huis. Wij zuilen
u missen. Maar wij blijven u in ons hart dragen
en bidden voor u.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, dank voor uw liefde en al uw zorgen. lk
blijf nu op een andere wijze toch heel dicht bij
u. Hou van ellkander en maak dat ge altijd bij
elkaar kunt thuis komen. Blijf geloven in God,
die ons het leven geeft tot over de dood heen.
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danken U oprecht voor uw medeleven
en uw aanwezigheid.




