Dankbaar voor wat hij
voor ons is geweest.

1.

Herinnering aan
DE HEER
Joseph Achiel LEROY

Weduwnaar van
Mevrouw lvonne SPITAELS

Geboren te Deftinge op 7 november 1908 en
godvruchtig overleden in het Sint-Franciscus-
tehuis te Opbrakel op 15 januari 1995, gesterkt
door de H. H. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945.

De families LEROY
SPITAELS
DE GELAS
PEVENAGE

danken U voor uw gebed en medeleven.

Petje Achiel,

Zo noemden we je altijd. Een roepnaam die
bij je paste : kort en vastberaden, want zo
was je ook.

Je straalde van zelfvertrouwen en bracht dit
over op ons. Je leerde ons het leven dank-
baar te aanvaarden en je leerde ons vooral
dat je door werken veel voldoening kan
beleven. Want werken kon je, heb je altijd
veel en hard gedaan en dat maakte je een
gelukkig man.

We hopen dat waar je nu bent ook gelukkig
mag zijn en met een lieve glimlach mag
terugdenken aan het leven hier bij ons.

We wensen speciaal ons moeke te danken
die, vooral na de dood van je echtgenote
Ivonne, liefdevol voor jou heeft gezorgd.

We zeggen je geen vaarwel maar tot weer-
ziens bij de Heer.

Moeke, je kleinkinderen en achterklein-
kinderen.

Begr. Haustraete - Ritserveldt Drukkerij Van de Maele




