Vader, in uw handen leg ik mijn leven neer.

In de vrede van Christus ruste

DE HEER

VICTOR LEROY

weduwnaar van Mevrouw
IRMA VAN DEN BOSSCHE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 21 september
1890 en godvruchtig overleden te Zottegem in de
St. Elisabethkliniek, op 28 oktober 1980, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de genootschap van de H. Barbara.

+

De families LEROY, VAN DEN BOSSCHE,
DE BRAEKELEER en MATTHWS,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Weer valt over een generatie van gezonde en
sterke mensen het doek van de geschiedenis bij
dit overlijden van Victor. Hij die tot voor enkele
jaren mocht delen in de gezondheid en de ver-
kwikkende kalmte van de rustige Bergstraat en
de stille sympathie van alle buurtmensen.

Het was een generatie van harde werkers. De
weelde van de laatste jaren hebben zij helpen
opbouwen, dank zij de taaie moed en de onbe-
rekende inzet van zich zelf. zonder verlof of
regenverlet maar gedragen door een diep chris-
teliike overtuiging : «als 't God belieft... 't is
Gods wil »... daar ook lag het geheim van de
serene aanvaarding van ieder tegenslag, ook
van het nopeilbaar verdriet bij het verlies van
zijn ingoede echtgenote.

De zorg rond vader bewezen ten volle wat zijn
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
aan hem te danken hebben gehad. Aan zulk een
sterfbed komt men gemakkelijk tot het bewust-
zijn dat de dood niet alles kan vernietigen : ook
deze negentigjarige verlangde nog naar de dag
van morgen, gelijk de winter naar de lente doet
uitzien. Deze eeuwigheidsdrang vindt dan ook
zijn ontstaan en zijn verklaring alleen bij God
die is en die blijft «de Verrijzenis en het Leven».

Mijn ganse familie, vrienden en kennissen,
hebt dank voor uw genegenheid en uw liefde-
volle zorg. Vaart allen wel en bidt voor mij nu
vooral in deze Allerzielenmaand en zeker tijdens
de Zondagmissen, opdat |k weldra met moeder
en alle afgestorvene familieleden voor U mag
een voorspreker worden op de plaats onzer
eeuwige bestemming.

Geef hem, Heer, de eeuwige rust.




