Ik vertrouw op de Heer.

BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Arthur LEUCKX

weduwnaar van Simonne DENEYER,
echtgenoot van Simonne SPITAELS.

Rustend Adjudant eerste klas.

Geboren te Pamel op 14 augustus 1909 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 27 januari 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Schone gaven naar ziel en hart sierden
zijn persoonlijkheid. Hij was goed, rechtge-
aard en eenvoudig. Zijn immer blijde kijk
op het leven schiep in eigen kring en bij
vele vrienden opbeuring en vreugde. Boven
alles trof ons in hem een grote goedheid
die openstraalde in zijn niet aflatende zor-
gen welke nu de stille getuigenis blijven
van zijn schoon gemoed en edel hart.

Dierbare echtgenote, ik weet hoe pijnlijk
U deze scheiding valt, hoe hopeloos zelfs,
maar ik ken ook uw geloof en dat zal U
over dit droeve heengaan zetten. Bid voor
mij, ik doe het voor U.

Mijn familieleden, vrienden en kennissen,
verlaat mij nu niet vooraleer uw gebeden
mijn ziel zullen gebracht hebben voor de
troon van de Allerhoogste.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De families LEUCKX, SPITAELS,
VAN SCHELVERGEM, VANCAUWENBERGE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




