het leed

de droefenis en de pijn

doen mij geloven

er moet ontferming zijn.
T. Hermans.

DANKBARE HERINNERING

aan de Heer

ALBERT LEYMAN

echtgenoot van Mevrouw
SUZANNE JANSSENS

geboren te Rozebeke op 23 januari 1923
en na een langdurige ziekte overleden
in het A.Z. te Gent op 1 juli 1985,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Suzanne Janssens,

Jo en Ingrid Leyman- De Rouck en Sven,
Freddy en Nicole Braekman - Leyman,

De families Leyman, Janssens,

Van der Sijpt en Van Brantegem

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Laat mij, o Heer, nog éénmaal afscheid nemen

— van mijn dierbare echtgenote, mijn huisdokteres.
leder moment, dag en nacht stond je klaar om mij
te verzorgen en te bemoederen. Niets was te veel.
Het heeft me innig deugd gedaan en daarom wil
ik je danken. Laat ons verder leven in onze
schoonste herinneringen.

— van mijn twee kinderen, schoondochter en schoon-
zoon en niet te vergeten mijn petekind. Jullie wa-
ren intens bezorgd om mijn gezondheidstoestand
en steeds bereid om bij te springen, Kinderen, help
moeder en zoek verder steun bij elkaar.

— van mijn beste zuster. Dank je voor de stipte
ziekenbezoekjes en je troostende aanwezigheid.
Je was een zuster uit de duizend.

— van mijn schoonouders, schoonzusters en schoon-
broers en al mijn familieleden, klasgenoten, vrien-
den en kennissen. Dank voor de gezellige momenten
bij elkaar.

— van de dokters, verplegenden en in het bijzonder
mijn huisarts op wie ik tijdens mijn laatste levens-
jaren dikwijls beroep moest doen.

Vaarwel, ik moet nu gaan.

Druk Melckebeke Zottegem




