Mijn Jezus, barmhartigheid !
' t

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer Jan-Baptist LEYMAN,

echtgenoot van
Mevrouw Maria BATTIAU,

geboren te Mater, de 1 november 1897, en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, de 22 juli 1967, gesterkt door
de HH. Sacramenten der zieken.

Komt tot Mij allen die vermoeid en overladen zijt,
en Ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op, en leert
van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van
van hart, en gij zult rust vinden voor uw ziel.

Indien wij gestorven zijn met Christus, mogen wij
geloven dat wij ook met Hem zullen verrijzen.

De dood van de rechtvaardige is het einde van zijn
lijden en de bekroning van zijn zegepralende strijd, de
poort van het eeuwig leven. (H. Bern.)

Dierbare echtgenote, groot is uw verdriet bij mijn
onverwacht heengaan ; aanvaard in geloof dit offer
uit Gods Vaderlijke Hand ; blijf met mij verenigd door
het gebed. - Dierbare kinderen en kleinkinderen,
blijft steeds trouw aan uw kristelijke plichten; leeft
steeds in liefde tot God en de medemensen en houdt
mijn gedachtenis in ere.

Beste broers, zusters en familieleden, gedenkt mij
in de H. Mis en in uw gebeden ; tot weerziens allen
in de hemel.

H. Hart van Jezus ik heb vertrouwen in U.

Ename — Drukk. Vander Stuyft
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