1 "Aan het eind van je weg,
aan de grens van je krachten,
neemt God het kruis over.”’

In dankbaarheid gedenken wij

DE HEER

Albert LIBRECHT

echtgenoot van Mevrouw Martha Vandamme,

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op
18 mei 1916 en godvruchtig overleden te
Oudenaarde op 7 oktober 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder en krijgsgevangene oorlog
1940-1945, vereremerkt met verschillende
militaire eretekens.

Lid van de confrerie van de Heilige Cornelius.

Een geliefde man heeft afscheid genomen van
zijn vrouw, zijn familie en kennissen. In zijn
77ste levensjaar geven wij hem terug in de han-
den van de levende God bij wie hij zich steeds
thuis voelde door gebed en eucharistie.

Al bedroefd dit onverwacht heengaan ons nog
zo fel, toch onderwerpen wij ons aan Uw wil en
danken U Heer om deze voobeeldig goede echt-
genoot en vader.

Dierbare echtgenote, wij hebben steeds zo
graag in familiekring samengewerkt en intens
gelukkig met elkaaar geleefd.

Ik dank je voor die laatste namiddag die we in
elkaars gezelschap aan jouw ziekbed hebben
kunnen doorbrengen.

Vertrouw op de steun en liefde van onze kinde-
ren en kleinkinderen, zoals ze mij in moeilijke
ogenblikken hebben bijgestaan.

Dank je vader, om je wijsheid bij de opvoeding
van je kinderen, om je vaardige handen die ons
talloze diensten bewezen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor al-
les waar ik niet direkt woorden voor vind. Wees
een steun voor jullie moeder en méme.

Dierbare broers en zusters, familie en medeparo-
chianen, dank voor uw vriendschap. Laat ook gij
die vriendschap behouden in een gebed voor
mijn zielerust.

Heilige Cornelius, onze schutspatroon, bid voor
hem en voor ons.

Martha VANDAMME,

Gerard LIBRECHT,
André en Mariette REYNAERT-LIBRECHT

zijn echtgenote,

en kinderen,

Stefaan en Els LIBRECHT-DE KEMPENEER
en zoon,

Marnix en Alice SCHIETECATTE-LIBRECHT
en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen

De families
LIBRECHT-CLINCKE,
VANDAMME-CLINCKE,

danken voor uw blijken van deelneming in rouw
en gebed.

Namis: op vrijdag 29 oktober 1993 om 19 uur in
de parochiekerk te St.-Kornelis-Horebeke.
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