Omgeven door de liefde van ons allen
is van ons heengegaan

JONGEHEER
KENNETH LIBERT
zoon van Patrick en Sonia LIBERT - VERLEYEN

geboren te Oudenaarde op 4 april 1982
en godvruchtig overleden te Waregem
op 28 november 1993
in de Kliniek O.L.Vrouw van Lourdes.

Patrick en Sonia LIBERT - VERLEYEN, zijn ouders ;

Nestor en Julienne () DE BOCK - HUTSE,
Raoul en Marcella VERLEYEN - VINDEVOGEL,
zijn grootouders ;

Leonce (t) en Leonie VERLEYEN - DESLOOVERE,
zijn overgrootmoeder ;

De families LIBERT - VERLEYEN, DE BOCK,

danken U voor uw blijken van medeleven.

"Na pijn van jaren eindelijk rust
en als een engel ingeslapen

om uit het donker te ontwaken
in licht, dat alle droefheid sust.

En al de zorgen zijn voorbij.
De angst, de slapeloze nachten,
het lange hopeloze wachten
bloeit als chrysanten, wit en blij.

De glimlach van ons eigen kind

de troost van moegeschreide tranen
en warme handen, 't zijn de banen
waarlangs God zelf zijn troost verzint."

Namis : vrijdag 7 januari 1994 om 19.30 uur.

Begraf. D'Hondt - Druk. Hovogra Oud.-Eine




