Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering.

Afscheid nemen, hier is,

dankbaar gelukkig zijn...

verder denken, bidden, leven,
stimulans en gemeenschap voelen,
verder werken en antwoord zijn.

Afscheid nemen is het einde van nu,
weten te creéeren tot begin van morgen !

.I.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alice LIEDTS
weduwe van de Heer Charles BOURDEAUD'HUY.

Geboren te Hillegem op 16 mei 1900
en godvruchtig overleden te Brakel
op 15 december 1980,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De overledene die we vandaag aan God
aanbevelen was een ware kristene vrouw
en een voorbeeldige moeder, die alles ge-
daan heeft wat in haar vermogen lag om
haar kinderen schoon op te voeden. Ze ging
haar gezin tevens voor in het beleven van
het geloof in de Heer Jezus.

De lasten van het leven heeft zij schoon
gedragen, en wist op een moedige wijze
door de moeilijkheden van het leven heen
te komen. De grootste kracht hiertoe vond
ze in de H. Mis en in het bidden van haar
paternoster.

Haar leven was vol aktiviteit, werken en
zorgen, haar levensavond stil en berustend.
Zo is ze ook heengegaan om bij God de
vreugde die de wereld niet kent te ontvan-
gen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, veel-
voudig was uw goedheid en onverdroten uw
zorg voor mij, dat heeft mij veel plezier
gedaan en daarom dank ik U oprecht. Wat
doet het goed voor een oude mens gene-
genheid en liefde te ondervinden in zijn
omgeving. Blijft mij gedenken in een vroom
gebed.

Moge het Kerstekind haar en ons de eeuwi-
ge vrede met God brengen.

De families LIEDTS, D'HOSE,
BOURDEAUD'HUY, DE STAERCKE,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




