Dat hij in vrede ruste.

t
TOT VROOM AANDENKEN VAN DE HEER
MARCEL LIEDTS

echtgenoot van Mevrouw
MARIA-GERARDA DELVAEYE
geboren te Michelbeke, op 24 augustus 1913
en overleden te Gent op 25 augustus 1971,
tijdig bediend met de H. Sakramenten der
Zieken.

Oud-strijder van de oorlog 1940-45

Smartvolle maanden en droeve nachten heeft
onze overledene gekend, maar gedurende zijn
ziekte was hij een voorbeeld van moed, ge-
duld en onderwerping aan Gods Wil. Er kwam
geen klacht over zijn lippen, maar hij hoopte
dat zijn lijden met liefde, hem het eeuwig ge-
luk zou schenken.

O God, die in het verborgene ziet en geen
goed onbetoond laat, wil genadig het offer
van mijn leven aanvaarden tot uitboeting van
mijn fouten en tekortkomingen en voor het
geluk van mijn beminde familie.

Geliefde vrouw en kinderen, het is onge-
twijffeld een zware slag waardoor gij nu ge-
troffen wordt, maar geeft alles in handen van
de goddelijke Voorzienigheid, dan zult gij
nog zo moedig zijn en de Verrijzenis in uzelf
kunnen beleven.

Blijft in liefde met elkander verenigd, en
wilt nu vader in moeder beminnen.

Wil nu rustig de vier akten bidden.
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Zeer gevoelig aan de blijken van deel-
neming en gebeden, danken U :
De families LIEDTS,
DELVAEYE,
VAN DE VIJVERE,
HAUWSTRAETE.
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