In de zomer van het leven
komt de winter van de dood
veel te vroeg.

Maar wij geloven in een nieuwe lente

voor onze lieve papa

Jozef LIETAR
6 juni '57 - 2 april '92

echtgenoot van Chantal Desmet
papa van Brecht, Valérie en Bert

De stilte van vandaag

is zacht gevuld

met woorden over eeuwig leven:
de dood is geen voorgoed voorbij
ik spreek met jullie,

en jullie met mij,

al missen wij mekaar wel even...

Wanneer het zware zwijgen

wordt gevoeld

als toch gescheiden - en voorgoed
klinkt als een schaarse overvioed
het zacht gefluisterde: "Tot kijk..."

en even zijn we allen
alsof opnieuw hier, zij aan zij,
hemel te rijk!

(J. Coghe)

Chantal,
Brecht, Valérie en Bert,

Je denkt: het licht gaat uit

't wordt donker als nooit
maar papa leeft van binnen

je bent tezamen meer dan ooit.

Heer,
geef uw toekomst en uw trouw

aan papa die ons zo nodig en dierbaar is.

Chantal, Brecht, Valérie en Bert
de families Liétar-Verplancken
en Desmet-Reynaert

danken voor je nabij zijn,

je steun,
je gebed.
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