Heer in Uwe handen beveel ik mijn geest.

+ TOT ZALIG AANDENKEN VAN 1t
De Heer André LIEVENS

echtgenoot van

Mevrouw Angéle VAN DEN MEERSCHE.

geboren te Zottegem, de 13 December 1903, en
er in de Heer ontslapen, de 29 Juni 1956, gesterkt
door het H. Oliesel “In extremis”.

Over ieder weg waarop de mens wandelt, gaat de
dood aan zijn zijde. Onverschillig voor hulpgeroep
en tranen, sleat zij zonder mededogen haar slag.
Weer staat een beproefde familie rondom een geliefde
dode, weer verliet een stoere werker op het hoogte-
punt van zijn kracht dit aardse land om te gaan naar
God, waar rust, geluk en eeuwige vrede is.
Smartvol is het dat de overledene zo plotseling aan
ce liefde van zijn gezin werd ontnomen, maar troost-
rijk is het, dat hij naar een beter leven is overgegaan.
Wat aan het menselijk oog een onherstelbare ver-
woesting toeschijnt, zal onder de helende zon van
Gods oneindige goedheid een nieuwe lente worden.
Zijn rusteloze geest dreef hem met opgewektheid te
werken en te zorgen voor zijn Zgezin tot zolang zijn
krachten het hem toelieten.

Onze Vader, die in de’Hemelen zijt.. Uw H. Wil ge-
schiede... Gij alleen zijt de heelmeester in dit duistere
vur..- Gij alleen kent ons schrijnend {leed enilonze
bloedende hartewonden. Wij danken U om de onuit-
puttelijk rijke gave van ons katholiek Geloof. Dat
alleen kan ons nu troosten en rechthouden.
Dierbare Echtgenote, de Heer heeft ons ten zeerste
beproefd. Doch troost U, Hij zal ons hiernamaals te
zamen eens belonen met het eeuwig geluk des He-
mels. Beminde kinderen, aanziet het als mijn laatste
wilsbeschikking en mijn blijvende hartewens, uw Moe-
der de volle kinderliefde toe te dragen en voor de
zielerust van uw Vader te bidden.

Mevrouw André LIEVENS, geboren Angéle VAN DEN MEERSCHE,

Juffrouw Christel LIEVENS;

Jonge Heer André LIEVENS;

De familién LIEVENS, VAN DEN MEERSCHE, CAUWEL en VAN

DANKEN U
van harte voor de blijken van chrstelijke deelnemingin hun rouw
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