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BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Irma Lievens
echtgenote van de heer
LEOPOLD DE KEGEL

Geboren te Nieuwerkerken op 7 februari 1915 en

godvruchtig overleden te Nieuwerkerken op 6 juli

1974. Gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten
der zieken. Lid van de Ouderlingenbond.

En zie, ik zal alle tranen van hunogen afwissen en
de dood zal niet meer zijn. Geen rouw, geen geween,
geen smart zal er zijn. En Hij die op de troon is ge-
zeten sprak: «zie ik maak alles nieuw.»
(Openbaring 1.21)

Wat het leven ons morgen of in de toekomst te bie-
den heeft weet niemand. Het kan onverwacht geluk
en vreugde zijn, het kan smart en lijden brengen.

Deze dierbare overledene heeft het meer dan eens
gezegd gedurende haar maandenlange ziekte: «dat
me zoiets kon overkemen, had ik nooit kunnen
denken.» Zij was immers een sterke vrouw geweest,
die alle werk aankon. Zelfs de zwaarste arbeid
vreesde ze niet. En dan op haar leeftijd, door ande-
ren moeten geholpen worden moet haar naast pijn
en lijden, nog het zwaarst getroffen hebben. Geen
wonder dat zij de dood niet meer vreesde. Voor
haar die geloofde in de boodschap van Christus,
betekende «dood» bevrijding.

Voor haar geliefde man en zoon, moet de boodschap
van het boek der Openbaring, nu een troost zijn.

Beminde echtgenoot en zoon, wat gij tussen uw
dagelijks werk door voor mij gedaan hebt, weten wij
alleen. Dag en nacht hebtgij getracht om mij ziekte
en pijn draaglijk te maken, Geen offer was u te zwaar

of te veel. Ik dank usamen met de ziekendiensters
van het wit-gele kruis om zoveel zorg en toewijding.
Uw geloof en gebed moet u nu helpen om de schei-
ding in kristelijke zin te aanvaarden.

Familieleden en vrienden, vaarwel en moge ook uw
gebed mij en mijn naastbestaanden tot steun zijn.

H. Hart van Jezus ons toekome Uw Rijk, amen.

De Heer Leopold DE KEGEL,
De Heer Louis DE KEGEL,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen de heer
en mevrouw Jozef DE KEGEL-TROCH,

Mevrouw Remaldus DE TROYER(t)-DE KEGEL,
kinderen en kleinkinderen,
De families LIEVENS, DE KEGEL, PROVOST en
VAN DEN ABEELE.
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