GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

T
BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer Jozef LIEVENS

Weduwnaar van Mevrouw Evarista CAUWEL
Echtgenoot van Mevr. Romanie VAN DEN HENDE

Lid van de Bond van het H Hart

BEDANKEN.

geboren te Sint-Lievens-Esse de 4 mei 1876 en zeer
godvruchtig in de Heer ontslapen te St-Lievens-Houtem
de 13 februari 1957, versterkt door de genademiddelen

van onze Moeder de H. Kerk.
Een hoge ouderdom bereiken is de kiocn op een I

deugdzaam leven. Zolang hij kon, heeft hij al zijun
krachten besteed tot bloei van zijn bedrijf - Werkzaam-
heid en godsdienstigheld brachten hem de genegenheid
van al dezen dic hem kenden.

Wat moet bet aangenaam zijn te sterven als men kan
zeggen dat men zijn plichten heeft volbrachr.

Het leven, zelfs als men een hoge ouderdom bereikt,
gaat voorbij als een rook uit de schouw.

Treed binnen in het Rijk der Hemelen omdat gij een
goede christen mens waart, trouw aan God en de Kerk.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en bloed-
verwanten blijft mij steeds indachtig, later zien wij
elkander terug Hebt dank voor uwe zorgen.

en DE COOMAN

en André,
Mijnheer en Mevrouw Raphaél TUYPENS-CAUWEL en dochtertje

Marleen,
De familién LIEVENS, VAN DEN HENDE, CAUWEL, VAN PETEGHEM

Mevrouw Jozef LIEVENS, geboren Romanie VAN DEN HENDE,
Mevrouw André LIEVENS-VANDERMEERSCH en kinderen Christel

Mevrouw Paul LIEVENS-HEMELSOET,

Mijn Jezus Barmhartigheid geef hem de eecuwige rust

Orukk. SCHAUTTEET-DE SPIEGELEER, Welziinstr. Zottegem




