Geef, Heer, uw trouw en uw heerlijkheid
aan deze mens die de gave van het leven,
ook in pijn en moeite, steeds vreugdevol
en moedig uit uw hand kon ontvangen.

t

Dankbaar om wat zij voor ons betekende
bidden wij bij de gedachtenis aan
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Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
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Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden.
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Liefdevolle God,

al wat wij hebben komt van U :

leer ons vol dankbaarheid terugblikken op
het leven van Iréne, die in vreugde en pijn,
haar handen in de uwe heeft gelegd.

Zij was een mens die sterk in U vertrouwde,
die 'kon bidden, elk moment,

U loven om uw schepping en uw wondervol-
le natuur, maar 't meest genoot van 't ko-
men en gaan van mensen.

Zij was eenvoudig in haar omgang met men-

sen, steeds vol attentie en blij om een
woord van medevoelen. Zij was één en al
dankbaar.

Van U, Heer, heeft ze dat gouden hart ge-
xregen, dat meeleefde met blijheid en geluk,
pijn en droefheid van vele mensen. Ook in
angst en pijn kon ze bidden en haar zorgen
aan U toevertrouwen. Moge haar voorbeeld
van diep-gelovige en dankbare vrouw in ons
verder leven.

Beminde broer Maurits, ons leven was met
elkaar verviochten, in wel en wee met el-
kaar gedeeld. Als we God danken om het
goede nemen we ook het mindere erbij en
bidden om moed. Moge de Heer u troosten
vandaag. Wij blijven elkaar nabij. Dank voor
alles

Mijn familie, buren en vrienden,

zo graag hoorde ik uw stem, zag ik uw glim-
lach en ontving ik uw groet. Groet elkaar
steeds met de liefde van de Heer. Vaarwel.

De families LIEVENS, VAN DEN NESTE,
VAN BOXSTAEL en VAN DE SIJPE.

danken u allen voor uw meeleven en uw
gebed.

Begr. en crem. Van Dorpe-Pluym, St.-L.H.
Druk. De Moor-Landrieu, St.-Liev.-Houtem




