Het leven is een strijd en de beproeving ont-
vlucht men niet.

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Odile Pelagie LIEVENS

echtgenote van Mijnheer
KAMIEL VERMEULEN

geboren te Erpe, de 24 november 1903 en god-
vruchtig overleden in het hospitaal te Aalst, de
2 januari 1963, gesterkt door de HH. Sakramenten.

De dierbare overledene was eenvoudig, recht-
schapen en bezield met menslievende gevoelens.

Door haar gouden hart, haar opgeruimd karak-
ter, haar minzame omgang en haar edele deug-
den van naastenliefde, genegenheid en behulp-
zaamheid, genoot ze de algemene achting.

Zeer talrijlk waren de bezoeken in het hospi-
taal, als bliik van vriendschap en waardering.

Helaas, de mens wikt, maar God beschikt.

Te vroeg werd ze, tengevolge van een slepen-
de ziekte, aan de liefde van haar gezin ontrukt.

De almachtige en barmbartige God verlene
haar ziel de eeuwige rust.

Wees haar ziel indachtig in uw gebeden.

De families Lievens, Vermeulen,
De Brouwer en Cooman.

danken U innig voor uw gebeden
en de troost van uw medevoelen in
de rouw die hen treft.

Maarten, Erpe




