T Ik ben de Verrijzenis en het Leven

Dankbaar gedenken wij de Heer

Edouard LIMBOURG
echtgenoot van mevrouw Nicole VANDERPUTTEN

Oud-leraar aan het Technisch Instituut Sint-Jozef
en leraar aan het Sint-Catharinacollege.

Hij werd geboren te Moerbeke op 11 augustus
1942 en is na een lange, moedige strijd rustig
overleden in het UZ-Gasthuisberg te Leuven op
11 september 1995, gezalfd met het Sacrament
van de zieken en gesterkt door de tedere
aanwezigheid van zijn dierbaren.

Edouard, jij was er altijd, wanneer je kon helpen,
sterk en creatief in je vriendschap, wij zijn je
dankbaar.

Waar er te werken was, stond jij de eerste paraat.
Wij wisten dat wij op jou konden rekenen. Eens
jij ja gezegd had, dan kon je er een huis op
bouwen. Je collega's en je leerlingen waar-
deerden je kwaliteiten: bekwaamheid en even-
wichtig gezag, en vooral een hart voor elkeen die
met vastberadenheid zich weerde.

Je vrienden ontvingen je trouwe genegenheid
als een waardevol geschenk, aangeboden zonder
grote woorden, met een vanzelfsprekendheid
die een band smeedl, die bestand is tegen zoveel.
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In de parochie was je een gewaardeerde lector,
een trouw en optimistisch koorlid, die de repetities
kleur gaf met een verrassende kwinkslag. Je
vindingrijkheid voor de organisatie van de
zomerfeesten en je verantwoordelijkheid voor
onze parochiezaal stemmen ons zo dankbaar.
Maar boven alles denken wij met eerbied terug
aan je zorg voor je gezin. Daar vermoeden wij de
bron van je kracht. Opgegroeid met een
levenshouding die werken en bidden in evenwicht
hield, zorgde jij voor hen allen, stevig en teder,
onuitspreekbaar goed.

"Wij zullen je missen, wij hadden plannen om nog
zoveel samen te doen, nu er een tijd kwam met
wat meer vrijheid".

Mag hij naar ons blijven kijken, God, en voor ons
bij U ten beste spreken. Wij geven hem met
tranen in de ogen in Uw handen. Mogen wij nu
elkaar dragen, zoals Edouard ons een voorbeeld
heeft gegeven, heel zijn leven lang.

Heilige Maria, op U vertrouwde hij, Uw beeltenis
verliet hem nooit. Tot het laatste moment kon hij
U bekijken. Kom hem nu als een goede Moeder
tegemoet.

De families:
LIMBOURG, VANDERPUTTEN,
VERHOFSTADT en MEHAUDENS
danken U voor Uw gebed en Uw
troostende blijken van medeleven.
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