_ VROOM AANDENKEN VAN
MIJNHEER
Georges LIMBOURG

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine DE PELSENEER

geboren te Twee-Akren op 3 december 1918
en na een langdurige ziekte overleden
in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 7 november 1994, gesterkt door het
H. Sakrament der Zieken.

Lid van de Oud-Strijdersbond.

Wij hebben mooie tijden gekend. Wanneer je
familie en vooral je kleinkinderen op bezoek

kwamen, dan deed dit je heel veel plezier, je
hield van ze, je koesterde ze.

Mijn geliefde familie,

Gij weet hoe ik u allen heb lief gehad ;

ik ken toch ook uw genegenheid voor mij ;

ik had nog langer bij u willen blijven, maar God

heeft het anders gewild, dat Zijn wil geschiede.

Nu nog kunt gij mij gedenken in uw gebeden.

Madeleine DE PELSENEER,

Gilberte LIMBOURG,

zijn kleinkinderen,

de families LIMBOURG, DE PELSENEER,
GARDINAL en DE JONGHE, DANKEN U.

Akrenbos - Bois d'Acren (Bever-Biévéne) 12 nov.1994.

PIEUX SOUVENIR DE

MONSIEUR
Georges LIMBOURG

époux de Madame
Madeleine DE PELSENEER

né a Deux-Acren le 3 décembre 1918
et décédé aprés une longue maladie
a'0.-L.-Vrouwziekenhuis' a Alost
le 7 novembre 1994, réconforté par le
Sacrement des Malades.

Membre de la Ligue des Anciens-Combatants.

Nous avons passé de bons moments. Quand
tu voyais ta tamille et surtout tes petits-
enfants, une lumiére brillait en toi, tu les
aimais, tu les choyait.

Ma chére famille,

Vous savez combien je vous ai aimés ; je

connais aussi votre affection pour moi. =

J'aurais voulu vivre encore prés de vous et
our vous, mais le Seigneur m'a appelé, que
a Sainte volonté soit faite. Maintenant je

vous conjure de m'aider encore par les .

priéres que vous adresserez a Dieu pour moi.

Madeleine DE PELSENEER,

Gilberte LIMBOURG, ses petits-enfants,

les familles LIMBOURG, DE PELSENEER,
GARDINAL et DE JONGHE, VOUS REMERCIENT.

Pomp. f. Langendries, Gammerages, tél.: (054) 58 07 25.
Imp. Langendries Chris, Biévéne, tél. (054) 58 72 04.







