” Wie zijn taak als mens
vervulde in dit leven,
hem zal God Zijn vriendschap
en Zijn liefde geven”.
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danken U wvoor de blijken van kristelijk
medeleven, uw vroom gebed en uw aan-
wezigheid.

Heer God,

wij hebben hier geen blijvende woon-
plaats maar zoeken rusteloos een eeuwige,
heeft Uw apostel Paulus ons geleerd.

Het leven van onze overledene was,
doorheen de vele wederwaardigheden
van het bestaan, een zoektocht naar U.
Zijn optimisme, zijn werkzaamheid

en betrouwbaarheid maakten de samen-
werking met hem aangenaam en duur-
zaam, en zij lieten hem toe

goed te zorgen voor allen,

die hem waren toevertrouwd.

Ouderdom, aftakeling en ziekte

leerde hij rustig aanvaarden

als dingen die behoren bij het leven.
Deze vormden een langzame
louteringsweg naar U toe.

Dank U, Heer,

voor zijn leven voor ons,

voor alles, wat hij voor ons
gedaan heeft en ons gegeven heeft.

Dank U, Heer,

voor alles, wat wij voor hem

konden doen, samen met de vele anderen,
die hem verzorgd hebben

en zijn laatste levensjaren

hebben veraangenaamd.

Moge hij nu in Uw vrede gelukkig zijn !
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