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DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

AIMEE LIMPENS

weduwe van de Heer
FLORENT VAN DEN DOOREN

geboren te St.-Martens-Lierde op 6 oktober 1911
en plotseling overleden in het O.-L.-Vrouw
Ziekenhuis te Geraardsbergen op 6 maart 1995.

Méé-ken is gestorven. Oud geworden en ver-
sleten ? Ze is twee dagen in de kliniek. Ze gaat
voér de langzame aftakeling. Ze wil niemand tot
last zijn. Ze is zelfstandig, het zé6 gewoon om
het alleen te klaren. Tot véo6r kort zag je haar
thuis : bij de Leuvense stoof, in haar hofje langs
de straatkant, aan de draai van de Kwaadstraat.
Wie zag haar het laatst op de fiets, niet z6lang
geleden ? Méé-ken en haar fiets en deze twee
zijn één.

Er is geen ander plekje waar ze had willen
wonen. Televisie moest niet. Radio wel, tot onder
haar hoofdkussen, op batterijtjes. Ze ging slapen
bij muziek. Onmisbaar ook de twee dochters in
de buurt die voor haar zorgden en alles deden
wat ze moesten. Moeder was graag zelfstandig.
lets kluizenaarsachtig, zoals een oude monnik

ooit eens zei: " Nu ik ouder word, ontdek ik
dat ik in mijn leven zodanig met mijn tekorten
en beperktheden ben omgegaan dat dezelfde te-
korten en beperktheden mijn kwaliteiten zijn ge-
worden ’. Ze was zoals zij was. Het gevaar is
groot dat je iemand die overleden is heilig gaat
verklaren. Méé-ken was vroom, heel vroom. Weet
jij hoe vroom zij was, hoeveel zij heeft gebeden?

Ze was een weldaad, haar naam indachtig :
Aimée-ken, de geliefde. Ze was gewoon en een-
voudig, heel lief en vriendelijk voor iedereen.
Ze had altijd snoepjes op zak, onopvallend, voor
elk van haar kleinkinderen. Ze zagen haar héél
graag. Zo gaat het eenmaal in het leven : de zon
gaat op en onder. Een mens gaat dood. Er
schuift een wolk voor de maan. Over elk geluk
valt een schaduw. Waarom toch ?

De families LIMPENS, VAN DEN DOOREN,
DE PREZ, FONTEYNE, DE VUYST en
VAN DER STICHELEN,

danken U voor uw gebeden en troostvol
medeleven.
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