De vrede van de ziel in het uur van de dood is
het begin van de beloning voor de rechtvaardige.
(H. Gregorius)
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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mejuffer

Alfonsine-Anna-Leona LIMPENS
dochter van wijlen
Alphonse en Marie VAN WAYENBERGHE,

geboren te Nederbrakel op 21 juni 1897 en er god-
vruchtig overleden op 11 augustus 1964,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de
pauselyke zegen in het stervensuur.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

Voor de eeuwige raadsbesluiten van
de Vader in de hemel buigen wij oot-
moedig het hoofd en zeggen wij eer-
biedig : "Heer, Uw Wil geschiede, en
niet de onze.”

De duurbare overledene heeft de weg
van de Heer gevolgd en zijn geboden
bewaard in haar hart, zij was waakzaam,
en zorgvuldig, goedhartig en werkzaam
steeds verkleefd aan broers en zusters.
Als ware kristen aanvaardde zij met
onderwerping wat haar overkwam en
bleef geduldig in de beproeving.

Mijn duurbare broers, zusters en
familie, met wie ik zolang gelukkig was,
weent niet over mij, ik ga met ver-
langen tot God en beveel U aan zijn

genade. De dood vernietigt onze liefde
niet, ze brengt mij in de hemel waar
ik ten beste zal spreken voor uw wel-
zijn en waar wij elkander zullen weer-
zien met onze andere duurbare over-
ledenen. Blijft mij steeds gedenken in
uw gebeden en in de H Mis.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel
bij U in vrede ruste!

De families
LIMPENS,
VAN WAYENBERGHE,

zijn zeer erkenteliik voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
w.
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