Geloofd zij Jezus Kristus.
i
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

ANNA LIMPENS
echtgenote van Mijnheer
ALFONS GOSSEYE

geboren te Nederbrakel op 4 oktober 1895 en er god-
vruchtig overleden vp 6 augustus 1964.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Meermaals heeft de Heer vermaand :
zijt altijd bereid, want de dood komt
als een dief in de nacht, op het ogenblik
dat gij het einde het minst verwacht.
Gelukkig zij die steeds met deze waar-
heid voor de geest hun leven door-
brengen.

De duurbare overledene heeft haar
bestgedaanin het leven als voorbeeldige
vrouw en huismoeder. Door hst trouw
vervullen van haar kristelijke plichten
heeft zij voor haar levenstaak steeds
de hulp van de Heer gevraagd en ver-
diend. Ook in moeilijke omstandigheden
van het leven vertrouwde ze op Hem.
Blij om haar genezing na zoveel maan-
den, heeft God ze onverwachts geroe-
pen naar het eeuwig leven om haar
verdiende loon.

Duurbare echtgenoot, kinderen en fa-
milieleden, ik dank U allen voor uw lief-
devolle zorgen waarmede gij mij hebt

geholpen en omringd. Blijfft ook zorg
dragen in zoveel ge kunt voor vader,
want hij ook wordt ouder. Blijft steeds
uw hoop vestigen op God in de eeu-
wigheid. Vergeet mij niet in uw gebeden
en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Heer Alfons GOSSEYE, haar echtgenoot.
Heer en Mevrouw Albert ROMAN-GOSSEYE,
haar kinderen.

Mejuffer Nelly ROMAN, haar kleinkind.
De families

LIMPENS,

GOSSEYE,

COESENS,

PIEYNS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken

van kristelijke deelneming en danken

C.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrake!




