Het gehetm van de dood leert ons, wat wij zijn in
dit leven.

T

Bid voor de zielerust van

DE HEER
Hilloné LIMPENS
echtgenoot van Mevrouw Marie VAN PAEMEL

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 27 oktober
1908 en er kortstondig overleden de 21 juni 1971
gezalfd met de H. Olie der zicken.

Groot oorlogsinvalied
Secretaris van de Oudstrijdersbond
afdeling St.-Maria-Oudenhove
Lid van de bond der invalieden - Brakel
Vereremerkt met verschillende eretekens
Oudstrijder 1940-1945 met twee zwaarden
Krijgsgevangene 1940-1945
Herinneringsmedaille van de invalieden
Ereteken - gediend onder Koning Albert
Medaille van oorlogstrijder 1940-1945

Dit is onze roem: De getuigenis van ons geweten,
dat wij in waarheid en oprechtheid voor God op
deze wereld gewandeld hebben.

De mensen liefhebben is ook het land dienen
en het goede en het kwade er van delen: de sporen
wan de oorlog droeg hij in zich als een voldane
plicht.

Beminde echtgenote, de dood zal onze liefde
niet breken, al is onze scheiding zo plots gebeurd
Dank om uw vriendschap en toewijding die ik van
U mocht ontvangen ; de Heer moge er U om
lonen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, U ook
dank ik om uw genegenheid; weest gij nu de troost
en de steun van uw moeder in het verdere leven,
als bewijs van dankbare liefde voor haar kommer
en zorgen in het huisgezin; en moge de Heer U
allen zegenen en bewaren.

De families: LIMPENS, VAN PAEMEL,
PIEYNS en DE VLEESCHOUWER

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming in
de rouw!

DANKEN U.

Uitg. Paul Van Den Bossche St.-Maria-Oudenh




