Bij de Heer ligt ons heil !
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GEDENK IN UW GEBEDEN
DE HEER

JOZEF LIMPENS

echtgenoot van Mevrouw
IRMA HAEGEMAN
geboren te Nederbrakel op 24 december 1906
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Opbrakel op 29 september 1978,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het uur van de dood is alleen aan God be-
kend, daarom gelukkig de mens die zich door
een deugdzaam leven heeft voorbereid.

Onze dierbare overledene die we vandaag ten
grave dragen heeft zeker zijn leven niet in
ledigheid doorgebracht. Na het zware werk in
de mijn en erdoor getekend in zijn gezondheid,
bleef hij toch de zorgzame echtgenoot en vader,
die zijn gezin met tedere liefde beminde. Voor-
zeker had hij gedroomd van nog vele jaren met
zijn echtgenote samen te zijn, doch de kwaal
die hij in zich droeg werd van kwaad tot erger
en vlugger dan iemand had verwacht, mochten
zelfs de beste zorgen niet meer baten.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, beste familieleden, ik dank u allen voor
uw goedheid, voor uw genegenheid en uw liefde.
Bidt nu tot God dat Hij mij genadig weze en
mij opneme in het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families LIMPENS, VAN WAEYENBERGE,
HAEGEMAN en VAN DER STICHELEN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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