Geloofd zij Jezus-Kristus, Amen

.x.
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA LIMPENS

echtgenote van Mijuheer

REMI ROOS

geboren te Nederbrakel, de 1 februari 1899 en er
zacht in de Heer ontslapen de 16 februari 1961,
na de H.Saccamenten der zieken en de pauselijke zegen
«in articulo mortis » ontvangen te hebben.

«God is liefde ». Wat het leven ons ook brenge :
vreugde, kommer, pijn en lijden, Gods liefde is er
werkzaam. Onbegrijpelijk soms voor ons verstand,
maar eenvoudig echt voor wie gelooft.

Een lange ziekte stelde het vertrouwen van deze
dierbare overledene op een harde proef, maar haar
rowsvast geloof, geduld en liefde hebben overwonnen.
Zoals zij er haar hele leven naar streefde Gods H. Wil
te volbrengen, heeft zij ook dit offer in kinderlijke
overgave aanvaard. -« Niet mijn wil, maar Uw Wil
geschiede, Heer ».

Dierbare echtgenoot, liefste kinderen, met bewon-
derenswaardige goedheid en toewijding hebt gij mij
verzorgd en bijgestaan. God heb ik dikwijls om U ge-
dankt en 't was mij een zwaar offer te weten dat al uw
liefde mij niet zou ontrukken aan de greepvan de dood;
maar ik bracht het offer aan de Heer, opdat Hij U zou
belonen naar verdienste. Blijft elkander beminnen,
opdat God in U blijve Bidt voor moeders zielerust in
uw familiegebed en in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Heer Remi ROOS, kindercn en kleinkinderen

De familién LIMPENS, ROOS, ROELAND en VAN DE MERGEL,

neming

zijn diep gevoe'ig voor de blijken van dee

en danken U van harte.




