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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

NESTOR LIMPENS

h

van CI ine VAN PAEMEL,

geboren te Nederbrakel op 16 november 1904
en godvruchtig overleden in de Kkliniek
Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op

12 mei 1983,

gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Op het feest van ons Heer Hemelvaart,
heeft ook Nestor zijn tocht naar 't hierna-
maals ondernomen.

Het eerste deel van zijn leven is een
zware periode geweest. Reeds op 12-jarige
leeftijd trok hij naar de mijnen en heeft
ook daar in het onderhoud van de zijnen
voorzien.

De vele jaren die hij mocht genieten van
zijn pensioen waren dan nog jaren van wer-
ken en zorgen.

Eerder zwijgzaam van aard hoorde men
hem nooit klagen, ook als de ziekte zijn
deel werd. Alles verdroeg hij in stilte om
de anderen niet tot last te zijn.

Plots is hij dan de eeuwige stilte inge-
gaan, wat de wonde bij de zijnen nog ver-
groot.

In dankbaarheid denken we nu terug aan
alles wat hij voor zijn medemensen gedaan
heeft.

In een vrome bede leggen we heel zijn
leven in Gods handen en vragen de barm-
hartige Vader hem en al onze dierbare over-
ledenen te willen opnemen in het eeuwigdu-
rende geluk van de hemel.

De families :
LIMPENS, VAN PAEMEL,
ROELANDT, VAN MULDERS,

danken U.
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