GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

.I.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Robert - Emiel LIMPENS

echtgenoot van Mevrouw
EMMA GOSSE
geboren te Nederbrakel, op 4 mei 1902,
en godvruchtig overleden te Gent, op 23 juni 1963,

gesterkt door het H. Sakrament van de zieken
en de H. Kommunie,
alsook de Pauselijke zegen in het stervensuur.

Les uit de brief van de H. Paulus:
.. Broeders, ik wil U iets mededelen omtrent
de overledenen, opdat gij U niet door de
droefheid laat meeslepen zoals mensen die
geen hoop hebben. Wij geloven immers dat
Jezus na zijn dood verrezen is. Welnu, op
dezelfde manier zal God, alwie in de Heer
ontslapen is, met Kristus laten meegaan. En
zo zullen wij voor alle eeuwigheid met Hem
blijven. Troost elkander met die gedachten .
(Epistel uit de begrafenismis).
Duurbare echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, gedurende mijn leven heb ik
gewerkt en gezorgd voor U. Gij hebt mij
uw grote dankbaarheid en wederliefde ge-
toond gedurende mijn ziekte; want grcot
waren uw zorgen en uw mede-lijden met mij.

Ik dank U allen van harte. Blijft nu bidden
voor mijn zielerust, vooral in uw wekelijkse
zondagmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300d. afl.)

De Familién
LIMPENS,
GOSSE,
COESENS,
SCHAUWERS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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