Geloofd zij Jezus Kristus.
+
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw
Maria-Esther Linthout

weduwe van Mijnheer
ALFONS DE VUYST

geboren te Nederbrakel op 25 april 1881 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Opbrakel
op 9 oktober 1962,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart.

Die wel leeft kan niet kwalijk sterven. In een
gezegende ouderdom, de krachten ontbrekende is
zij in de Heer ontslapen met een volkomen onder-
worpenheid aan de Goddellijke Wil.

De duurbare oveledene was een oprechte kriste-
ne vrouw; ongeveinsd, eenvoudig en rechtzinnig
van hart beleed zij haar geloof met stichtende edel-
moedigheid.

Beminde kinderen en bloedverwanten, nu ik ge-
storven ben, vergeet het voorbeeld niet dat ik u
gegeven heb. Gebed, zorgzaamheid en werkzaam-
heid zijn de goede wegen naar het geluk. Schenk
mij nog de steun van uw gebed inuw zondagsmis-
sen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families LINTHOUT,
DE VUYST,
GOSSEYE,
VAN VILLE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken

van kristelijke deelneming en danken
U.

Oruk. Jos, De Vieeshouwer. 41 Neerstr. Nederbrake!




