Ik ben de Verrijzenis en het leven
Wie in mij gelooft zal leven.
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Dankbaar aandenken aan

MEVROUW
Margaretha LIPPENS

Echtgenote van de heer Armand Galland.
Geboren te Melden op 10 oktober 1903,
en rustig in de Heer ontslapen op
16 november 1992, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

In stille overgave aan de Heer is Margaretha
uit dit aardse leven overgegaan naar het
hemels huis bij God, die mensen welkom zegt
voor eeuwig leven.

Zo stil en rustig, als zij de laatste jaren van
haar leven de dingen volgde zonder veel
woorden, maar met een innige glimlach, is zij
van ons heengegaan. Met geduld en zonder
klagen heeft zij de last van ziekte en onmacht
gedragen, zoals zij in haar gezonde levens-
jaren de ontmoeting met medemensen in
gezelligheid en dienstbaarheid met vreugde
beleefde

Met haar echtgenoot, in trouwe genegenheid
aan elkaar en met Amanda, hun dochter
vormden zij samen een vreedzame thuis, waar
zij op elkaar konden steunen in uren van
beproeving, bij de dood van haar kleindochter
Marleen, en haar schoonzoon Walther, was
deze band en haar gebed en kracht om te
dragen.

Zo bidden wij Heer, God,

laat haar nu de eeuwige vreugde

genieten in Uw huis waar geen tranen

en geen pijn meer zijn.

Wij danken U, God voor dit schoongedragen
leven, voor alle dienstbare zorg

en voor haar stille vriendelijkheid,

geef dat haar leven zijn voltooiing

moge vinden in Uw eeuwig Licht.

Laat de band die ons met haar verbindt

ook ons allen de kracht en de bezieling
geven om te leven in Uw blijde boodschap.
Zij ruste in vrede.

De families danken U voor de blijken van
deelneming. .

Namis op 12 december om 18.00 uur in de
St. Amanduskerk te Leupegem.

drukkerij Vuye bvba, Oudenaarde
Uitvaartverzorging Vanquickenborne, Petegem
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