Deze die gij bemint is U maar ontnomen om tot
een beter leven over te gaan.

+
ZALIG AANDENKEN

aan Mevrouw

Qastine L obert

weduwe van heer

Jean-Baptist Spitaels

geboren te Everbeek de 4 oktober 1879 en overleden
te Geraardsbergen de 7 augustus [969.
voorzien van de H.H. Sakramenten der Zieken.

Ze behoorde tot de begunstigden, die
gaaf en gezond, naar een uitzonderlijke
hoge leeftijd mogen klimmen en bijna zonder
lijden de Heer vervoegen.

Te meer, daar ze met liefde omringd was
en de « oude dag » voor haar geen bron
van zorgen vormde.

De ware kristelijke opdracht van ons le-
ven is er een van liefde In eenvoud, goed-
heid en geduld heeft God ons de enige weg
van de ware liefde leren kennen. Heer,wij
danken U, dat wij Uw spoor hebben kun-
nen vinden in het leven van onze Vader.

Hebt dank, gij allen die mlj zonder maat
uw warme genegenheid schonk. De dag
komt, dat we weer samen zullen zijn.

Pe Lamilies L obest,

De Qemmetman,
3 pitaels,

De _/l/aam.

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U,

Drukk. Pieraert




