. GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS !

Bid voor de ziel van de Heer

LOUIS-PETRUS LOTENS

Echtgenoot van Mevrouw MARIA GEZELS

geboren te St.-Blasius-Boekel, op 13 mei 1891,
en er godvruchtig overleden, op 23 januari 1970,
gesterkt door het sakrament der zicken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Voortplanting van het Geloof.

Louis was een eenvoudige brave man van de
oude stempel. Van in zijn prille jeugd heeft
hij hard gewerkt en gezwoegd zoals velen
van onze buitenmensen van zijn tijd. Ze
vonden dit vanzelfsprekend en ze waren er
fier over. Als huisvader werkte en deed hij
veel voor zijn gezin hier en in de vreemde.

De laatste maanden van zijn leven sukkelde
hij met zijn gezondheid maar hij bleef steeds
opgeruimd en verder bekommerd om zijn
vrouw en kinderen. Zijn kinderen, zijn ver-
wanten, de vrienden-geburen en de priester
waren steeds welkom in de gezellige huis-
kring bij hem en zijn brave echtgenote, en hij
was dankbaar om hun bezoek en genegen-
heid.

Spijts zijn wankele gezondheid kwam de
dood toch nog te vroeg en onverwacht.
Maar toch niet helemaal onverwacht, want
in bijzijn van zijn echtgenote en kinderen, en
gesterkt door het sakrament, kon Louis het
tijdelijke met het eeuwige verwisselen.

“ De eeuwige rust is beter dan de aan-
houdende kwelling " leert ons de H Schrift
wat toepasselijk is op de dierbare overledene
die gespaard bleef van 'n lange en pijnlijke
ziekte Moge dit pijnloos heengaan, de steun
vanO L Heer en onze Moeder de H Kerk,
ons gebed voor zijn zielerust en ons mede-
voelen een troost zijn voor de zijnen.
Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren en ook gij, mijn trouwe verzorgsters van
het Wit-Gele kruis, ik dank u om uw liefde-
volle zorgen en genegenheid.

Beste broeder, zuster, schoonbroeders en
schoonzusters, verwanten en vrienden-
geburen, gedenkt me eveneens in uw gebed.
Vaartwel in dit leven en tot weerziens in het
eeuwig vaderhuis.

Moge hij door Gods barmhartigheid in
vrede rusten.

.l.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:
De Families LOTENS, GEZELS. VAN
KERCKHOVE en DE SCHRIJVER.
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