De hoge jaren zijn een erekroon als zij de weg
der gerechtigheid hebben bewandeld.

T

WIL IN VROOM GEBED GEDENKEN
MEVROUW

ZULMA LOTENS

weduwe van
Georges, Camiel VAN DER STICHELEN

Zij werd geboren te Sint-Goriks-Oudenhove
op 24 september 1904 en overleden te Zottegem
op 5 februari 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Valeer en Nadine VAN DER STICHELEN-VAN
HAESEVELDE,

Gerard en Eliane VAN DER STICHELEN-DE
GROOTE,

Danny en Claudia DE POTTER-VAN DER
STICHELEN,

Willem VAN DER STICHELEN en verloofde Doris
DE SMET,

Herman VAN DER STICHELEN,

Hans VAN DER STICHELEN,

danken U voor uw gebed en blijken van
deelneming.

Eenvoudig en zo onopvallend mogelijk is zij
door het leven gegaan. Altijd ijverig en werk-
zaam in haar huizeke vond zij nog tijd om dienst-
baar te zijn waar er moest geholpen worden.
Jarenlang heeft zij onze kerk onderhouden : kui-
sen en stoelen zetten dat was haar inbreng voor
onze parochiegemeenschap.

Haar werk voldeed haar en tussenin een gebed
vol eenvoudig maar werkelijk geloof in het be-
wustzijn van Gods oneindig Meesterschap : dat
was haar leven en ontspanning, haar verlangen
en betrachten.

Op haar hoge ouderdom en tijdens haar ziekte
was zij echt gelukkig voor de minste attentie
van haar kinderen en kleinkinderen en van haar
talrijke vrienden.

Zij heeft dan ook de dood aanvaard, wetend
dat de dood niet het einde is, maar dat God
als een goede Vader haar uitnodigde naar Zijn
eeuwig Rijk van vreugde en blijvend geluk. Haar
goedheid, zorgzaamheid en eenvoudig geloof
zijn voor allen een voorbeeld om na te volgen
opdat ook zij eens in haar eeuwig vredegeluk
bij de Heer mogen delen.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik
dank u voor de oprechte vriendschap en harte-
lijke genegenheid, die ik van u mocht onder-
vinden. Gedurende mijn ziekte hebt gij mij met
de tederste zorgen bijgestaan, hebt dank om
dit alles.

Beste zusters, familieleden, vrienden en ge-
buren, in de omgang met u heb ik telkens op-
nieuw uw genegenheid mogen ervaren. Dank voor
die vriendschap en betuig mij nog een kristene
nagedachtenis in uw eucharistieviering en uw
gebed.




