1.
DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER
Petrus - Joseph - Arthur LUST

echtgenoot van Mevrouw

ALBERTA ROMAN
geboren te St-Maria-Horebeke op 26 maart 1901 en

godvruchtig overleden te Oudenaarde op 24 januari
1984, gesterkt door de Sakramerten der zieken

Dankbaar om alles wat onze overledene voor ons
mocht zijn, dankbaar om alles wat wij voor. hem
mochten doen, richten w1 ons vol vertrouwen tot U :
— Voor onze dierbare overledene, die zich heeft in-
gezet voor zijn gezin en niemand van de zijnen uit
het oog verloor. Wanneer hij niet meer kon wer-
ken, heeft hij nog veel voor hen gebeden — Dat hij
nu verlost van alle piin en smart voor eeuwig
moge delen in de vreugde van de Heer:
Laat ons bidden —
God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
— Voor al zijn tamilieleden, die hem steeds met lief-
devolle zorgen hebben omringd, dat ze nu geluk-
kig mogen zijn om wat zij voor hem konden doen,
vooral de laatste jaren, en dat zij met hem verenigd
blijven in het gebed
Laat ons bidden :
God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons —
~ Dat de dienstbaarheid, goedheid en vroomheid die
wij bij hem zagen, mogen voortleven bij al zijn ge-
liefden, en bii allen die hem gekend hebber,
Laat ons bidden:
God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons —

God, onze Heer,

Aan Uw vaderliike goedheid vertrouwen wij onze
overledene toe. Schenk hem nu, na dit aardse leven,
ook zijn deel in Uw eeuwige heerlijkheid,

geluk, rust en vrede voor altijd.

Dat vragen wij U,

vanuit ons geloof in Jezus-Christus, Uw Zoon, Amen.
H. Vincentius, diaken en martelaar, onze schutspa-
troon, bid voor ons. Amen,

Mevrouw Arthur LUST-ROMAN Alberta, kinderen
kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families LUST, ROMAN, SCHIETECATTE
en SCHIETECATTE,

danken voor de blijken van
deelneming en gebeden.




