""Hij werd als boer op de wereld gezet.

Hij hield van de aarde en God was zijn
vriend.

Zo heeft hij zijn brood en zijn hemel
verdiend.

Hij bad met zijn handen zijn schoonste
gebed,

zijn handen die zaaiden het dagelijks brood

en rusten gevouwen in 't uur van de dood’.

.l.

Gedenk in uw dankbaar gebed
DE HEER

Albert-Hector MACHTELINCKX

geboren te Ophasselt op 8 september 1913 en
godvruchtig overleden in de kliniek van de
HH. Harten te Ninove op 9 augustus 1992,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder 1940-1945.

De families

MACHTELINCKX en EEMAN
danken U voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

Op een gezegende leeftijd is deze man van
zijn geliefde familie heengegaan. Hij heeft
de ongelijke sirijd gestreden en toch heel
zijn leven in de handen van God gelegd.

Een leven van hard werken, kent zijn vol-
tooiing in de oneindige rust. In het land
van vrede, waar het loon na de noeste ar-
beid, de ruime oogst is.

Als mens hee’t Albert meegewerkt aan die
schepping. Mensen van zijn generatie heb-
ben dit met zorg en taaie wilskracht ge-
daan. Nooit overmoedig, want iedere mens
moet zich diep buigen voor God, die de
wasdom geeft.

Zij waren meestal mensen uit het echte
hout gesneden en gekapt tot typen die een
mildheid en een karakter in één persoon sa-
ricn listen leven.

Mlzert was een vroom man, een christen
met een vaste overtuiging. God dienen is
de levensopdracht tussen de mensen. Aan
deze taak is hij altijd trouw gebleven. Nu
wacht hem het loon.

Wij dragen hem in Gods handen en bidden
dat er niets van het goede in zijn leven
verloren mag gaan en dat hij, in datgene
waarin hij groot was, tot ons mag blijven
spreken, . nu hij gestorven is.

Mijn geliefde familie, gij die mij altijd zo
nabij waart, heb dank voor uw liefdevolle
zorgen.

Moge God u allen blijvend zegenen.




