HEER, UW HEILIGE WIL GESCHIEDE !

.x_
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

NESTOR MACHTELINCKX

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN DEN ABEELE

geboren te Nederbrakel,
den 5 Augustus 1908 en gemitrailleerd te Ophasselt
den 31 Augustus 1944,

. God alleen weet wat eenieder van ons nuttig
is en zalig en waarom Hij ons allen een verschil-
lend einde laat overkomen.

. De duurbare everledene was begaafd met een
minzaam en welwillend karakter. Openhartig en
rechtzinnig, vroolijk en opgeruimd van gemoed,
wist hij de genegenheid van velen te winnen.
Daarom beteekent zijn dood een groot verlies en
wordt zijn afsterven door velen beweend.

De dood die thans overal loert en zoo meedoo-
genloos vele jonge, frissche levens vernietigt, geeft
ook den mensch zalige lessen : hij leert ons dat wij
eens alles in Gods handen moeten neerleggen, dat
buiten God alles wegvalt en dat alleen werken van
geloof waarde hebben. ;

elukkig en wijs is daarom de mensch die
gedurende zijn leven leert te sterven, want sterven
is des levens hoogste daad. Daarom als het morgen
is, denkt dan dat gij niet zeker zijt tot den avond
nog televen en weest altijd bereid. e

Beminde echtgenoote, gelief kind en familie,
hard is deze slag en plotseling onze scheiding,
doch laten wij ons onderwerpen aan Gods ondoor-
dringbare raadsbesluiten, want in zulke pijnlijke
omstandigheden kunnen alleen het geloof en het
betrouwen in God, die een goede Vader is, den
mensch troosten. Eén gunst vraag ik u nog: vergeet
mij niet in uwe dagelijksche gebeden. .

De vier akten. 12 j. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbr.

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming

in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen

oprechten dank.

Mevrouw Nestor MACHTELINCKX ;
Mijnheer Roger MACHTELINCKX ;

(haar zoon)

De Familién MACHTELINCKX, VAN DE MERGEG, VAN

DEN ABEELE, DE JONGE.




