Wat is het goed te sterven,
als men wel geleefd heeft.
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Bid voor de ziel van
Mevrouw

Aimée, Maria MAES
weduwe van Mijnheer Maurice D'HONDT
echtgenote van Mijnheer Abel MONDET

geboren te Zulzeke, de 5 oktober 1897
en godvruchtig overleden te Ronse,
de 20 juni 1967

gesterkt door de H.H. Sacramenten.

H. Aug.

De duurbare overledene was een trouwe echt-
genote, een goede moeder.

Zachtmoedig en vreedzaam in haar omgang

met de mensen, eenvoudig en stil in haar dage-
liks leven, werd zij door eenieder geacht en
bemind. Met stille berusting ontving zij pijn en
last uit Gods handen en zo was zij elk ogenblik
bereid om véér de Goddelike Meester te ver-
schijnen.

Stil en ongemerkt is zij dan heengegaan, nu
wacht haar het Eeuwig loon en het onvergankelijk
geluk van de Hemel.

Mijn duurbare echtgenoot, wij hoopten nog
enkele jaren bij elkaar hier te mogen doorbren-

Begrafenisonderneming, R. Devos, Ronse.

gen. God heeft er anders over beschikt, onder-
werpt U aan zijn heilige wil.

Ik dank U voor uw goede zorgen.

Liefste zoon, schoondochter en kleinkinderen,
dank u voor uw tedere liefde. Vergeet mij niet
in uw gebeden.

Familieleden, buren en vrienden, bidt voor| mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mijnheer Abel MONDET, haar echtgenoot;
Miinheer en Mevrouw Roger D'HONDT-DE MOOR,
haar kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Martial VAN DEN DAELE-
D'HONDT en kind,
Mejuffer Christine D'HONDT,
Mejuffer Martine D’'HONDT,
Jonge Heer Christian D'HONDT,
haar kleinkinderen en achterkleinkind;
De familién MAES, GEENENS, MONDET, VAN
COPPENOLLE en D'HONDT,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.




