Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.
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Alhoewel de dood ook hier meer onverwacht
kwam, toch was hij geen verrassing voor de duurbare
overledene omdat hij geleerd had zich gedurende zijn
leven er op voor te bereiden.

Wie Mij zal belijden voor de mensen, dien zal ook
Ik belijden voor mijn Vader die in de Hemel is... Hoe
troostend klinkt dit Evangeliewoord van Kristus voor-
al als wij mogen getuigen van de overledene dat zijn
leven een getuigenis en een belijdenis is geweest van
zijn geloof. Door woord en daad toonde hij zich de
volgeling van Kristus. In de vrees des Heren opge-
voed heeft hij de weg van Gods gebeden trouw b2wan-
deld.

Duurbare echtgenote en kinderen, de dood out-
rukt mij aan uw liefde en God roept mij tot een b-ter
leven. 1k heb U niet verlaten maar ik ben U voorge-
gaan. Stelt uw betrouwen op de Heer. Hij zal Uw he-
schermer en Uw leidsman zijn. Een laatste gunst vraag
ik U, vergeet mij niet in uw gebeden.

H.Hart van Jezus ik betrouw op U.

De vier akten (12 j. afl.)

sche e Vleeschauwer, Nederhr

Mevrouw Gustaaf MAES, geboren Hortense VAN

LIERDE;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Gustaaf

MAES

De familiéen MAES, VAN LIERDE en GHISLAIN,

BEDANKEN.




