1—

In de hoop op het vreugdevol wesrzien bij
de wederkomst van de Heer, zijn we in
gebed verenigd bij het afscheid van

DE HEER
Joseph MAES

geboren te Opbrakel op 7 februari 1909 en
godvruchtig overleden te Brakel

in rustoord « Najaarszon » op 15 december
1985.

Voorzien van de HH. Sakramenten.
Oudstrijder 1940-1945.
Gepensioneerd Mijnwerker.

We gaan stilaan naar Kerstmis. Met de
geboorte van de Heer Jezus, vieren wij
onze redding uit de duisternis en zonde
en straalt ons tegen het licht en de toe-
gang tot het eeuwig leven. Dankbaarheid
is het enige wat ons past, als God ons
zo nabij komt...

Sterven is heengaan uit het midden waar
we wonen, uit de omgeving van mensen
en dingen waarmee we vertrouwd en ver-
groeid zijn. Sterven is alles achterlaten,
alles, behalve onze goede werken, want de
H. Schrift getuigt: « Zalig de doden die
in de Heer sterven, want hun werken zul-
len hen volgen.

Ver en lang van huis heeft Joseph, nog
jong, zich ingezet als seizoenarbeider met

hard werken voor een karig loon. Als
Mijnwerker heeft hij in de donkere mijn-
schacht ongezond werk verricht, werk dat
vroegtijdig invalied maakt en voor velen
esn vroegtijdige dood meebrengt.

Reeds vroeg verloor hij zijn vrouw, op
21 januari 1957, en vier van zijn kinderen.
Moedig heeft vader veel goede, maar nog
meer kwade dagen gekend, stil en wat een-
zaam in zijn huisje, tot hij gelukkig en
tevreden een toevlucht vond in het bejaar-
dentehuis, waar hij goed verzorgd, zijn laat-
ste jaren sleet. Hij ruste nu voor eeuwig
in het volle licht en de vrede van de Heer.
Dierbare  kinderen en  kleinkinderen, dank
voor alles wat ge voor mij gedaan hebt.
Dank aan het gedienstig en vriendelijk per-
soneel van « Najaarszon » en de kliniek, die
mijn laatste jaren mijn pijn hebben ver-
zacht. Allen mijn oprechte dank.

Mijn familie en vrienden, allen da..k voor
uw genegenheid en vriendschap. lk zeg U
geen vaarwel, maar tot weerziens bij de
Heer.

De families
MAES-VAN WIJMEERSCH,
danken U.

Namis : zondag 29 december 1985 om 10.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel




