Ja Heer, ik weet dat ik sterven ga,
en ik ben bereid .... Uw wil geschiede.
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Bid voor de ziel
van Mijnheer

Jozet MAES

Echtgenoot van Mevrouw
Georgine DE COUVREUR
geboren te Erwetegem, de 6 maart 1902 en er
godvruchtig overleden de 1 september 1961,
versterkt door het H. Oliesel en de
Pauselijke Zegen

————
De dierbare overledene was een in-goed man,
als mijnwerker trok hij op naar de koolputten uit
liefde voor zijn gezin. Daar trof hem een pijnlijk
ongeval en sindsdien droeg hij een zwaar kruis.
Vele jaren heeft hij afgezien vooral de laatste
maanden.
Soms kwam die pijnlijke vraag bij hem op : waar
heb ik dat verdiend? ik deed toch altijd mijn plicht!
Het antwoord op zijn lijden vond hij alleen bij
Christus : Wie mijn leerling wil zijn, hij neme elke
dag zijn kruis op en volge Mij! want de leerling
is niet beter dan de meester | In die gelaten een.
voud is hij heengegaan — tot op de laatste sekon-
de voelde hij zich getroost door zijn vrouw die
niet van zijn lijdensbed was te scheiden. Tot Willy
thuis kwam hebt gij gewacht van sterven.
Dierbare echtgenote — mijn liefste kinderen —
kleinkinderen en familie — dank voor zoveel liefde
en troost. Onthoudt dat ook het leven von een

eenvoudig arbeider schoon kan zijn en misschien
veel meer gegeerd door Onze Lieve Heer. Blijft
allen trouw aan uw christelijk geloof en bidt spe-
ciaal voor mijn zielerust.
Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl)
R. I, P,
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Mw Jozef Maes geboren Georgine De Couvreur
Mr & Mw André Fort-Maes en kinderen
Mr & Mw Lucien De Vleeschouwer-Maes en kin-
deren
Mynheer Willy Maes
zijn kinderen en kleinkinderen
De Familién Maes, De Couvreur, De Vos en
Siemoens.

danken Ued. oprecht voor de blijken van
kristenie deelneming.

Uitg. Koster Erwetegem




