Blijf mij nabij, wanneer het avond is
wanneer het licht vergaat in duisternis
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet
bid ik tot U, O Heer, verlaat mij niet.

.}.
MARIA, IRMA MAES

weduwe van de Heer
Cyriac, Fedor VANPEVENAEYGE

geboren te Schorisse op 20 september 1899
en godvruchtig overleden te Maarkedal
(Schorisse) op 13 juni 1987,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

""Breekt de morgen aan, denkt dat gij de
avond niet zult bereiken.”
(Uit boek Navolging van Kristus)

Het leven van een mens op aarde is kort,
ook al wordt men 80 a 90 jaar... dan nog
stelt men vast dat alles viug is voorbij-
gegaan. Gelukkig wie dan kan zeggen wat
Jezus heeft gezegd: ’'Alles is volbracht'.
Ik heb gewillig volbracht al wiat God mij ie
lijden en te doen had opgelegd! Hij zal ook,
gelijk Jezus, eens verheerlijkt uit het graf
verrijzen om met de Heer eeuwig in de
Heme| te leven.

De taak van deze overledene was volbracht.
Vele jaren heeft zij zich ingezet en gegeven
voor haar hoogbejaarde en zieke echtgenoot.
Niets was haar toen te veel of te zwaar om
hem bij te staan. Toen haar echtgenoot
negen maanden geleden gestorven was, voelde
zij die leegte in haar huiskamer: een lege
stoel... een lege zetel, die steeds moest staan
waar hij vroeger stond.

Haar leven kon nu ook beeindigen om weer
samen te zijn. In alle stilte en zonder klagen
heeft zij ons vrij onverwacht verlaten.
Heer, wij danken voor dit mooie leven en
en gedaan heeft; geef haar de eeuwige rust!
voor alles wat zij voor haar gezin betekend
Mijn beste kinderen, kleinkinderen en familie-
mijn laatste levensjaren. Blijft mekaar verder
leden, mijn beste dank voor al] uw goede
zorgen en vriendelijke attenties vooral tijdens
steunen en helpen en vergeet mij niet in uw
herinneringen en gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk.

De namis zal gelezen worden op zaterdag
18 juli 1987 om 8.30 uur.

Adiel en Zoé
VAN OVERMEIRE-VANPEVENAEYGE,
kinderen en kleinkinderen,
Leon en Clarigse
SPILEERS-VANPEVENAEYGE en kind,
Robert en Elza
HAELTERS-VANPEVENAEYGE,
kinderen en kleinkinderen,
Georges en Elise
VANPEVENAEYGE-DE CLERCQ en kinderen,
Marcel en Georgette
MATTHIJS-VANPEVENAEYGE,
kinderen en kleinkinderen,
haar kinderen, klein- en acherkleinkinderen;

De families MAES, MINCKE en
VANPEVENAEYGE

danken voor de blijken

van oprecht medevoelen.
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Begrafenissen DEVOS - Ronse




