« Je" bent op de eerste plaats mens om te
leven, te lachen, om lief te hebben, zomaar
om een goed mens te zijn ». Phil Bosmans.
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weduwe van Emiel BOCKSTAEL,

geboren te Mater op 7 december 1897
en in haar woning te Brakel overleden
op 14 maart 1982, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.

Stil, rustig en diep gelovig hebt gij van
ons afscheid genomen, moeder. Terwijl we
samen rond uw sterfbed aan het bidden wa-
ren, zijt gij ongemerkt in het eeuwige leven
van de Heer opgenomen.

Wij zijn diep bedroefd, moeder, omdat wij
u moeten missen. Ondanks uw hoge ouder-
dom hadden we u nog zoveel te vragen, te
zeggen, gaarne te zien. Maar we zijn dank-
baar dat de Heer u op onze weg geplaatst
heeft. Het leven dat gij ons voorgeleefd
hebt was er een van diepgelovige eenvoud
en dienstbaarheid voor al wie u kende. Sa-
men met onze hardwerkende vader hebt ge
van ons huis een thuis gemaakt, waar het
goed was om zijn.

Het was ook een leven van rechtlijnige
wijsheid, een leven met groot en klein ver-
driet, met grote en kleine vreugden.

Toen vader u twaalf jaar geleden ontviel,
waren de kleinkinderen voor u een troost en
een levensdoel. Eerst waart gij het die voor
hen moest zorgen, maar allengs werden de
rollen omgekeerd. Tot op uw sterfbed heb-
ben ze u begeleid en vergeten zullen ze u
nooit.

De laatste tijd was het hard u te zien
wegkwijnen naar lichaam en geest. Uw pijn
was de onze en soms was ze zwaar oOm
dragen. Samen met u zijn we veel lieve
mensen dankbaar die met grote vriendschap
en toewijding het voor ons mogelijk maak-
ten om u tot uw laatste uur thuis te ver-
zorgen.

Voor U is de veertigdagentijd voorbij. Gij
zult samen met vader het Paasfeest vieren
in de oneindige vreugde van de Heer. Het
is uw kracht nu over ons te waken. Het zal
voor ons een vreugde zijn om aan u te den-
ken en voor u te bidden. Eens komt de dag
dat wij samen verenigd zijn in de vreugde
van God.

Heer, neem haar op in uw oneindige liefde.
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