Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn.

En vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijiden,
door het woud der eenzaamheid ...
(Zingt Jubilate, lied 916)

_I_

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Mariette MAES

weduwe van de Heer Frans DE VOS

geboren te Nederbrakel op 20 mei 1932
en zachtjes in de Heer ontslapen te Ronse
op 5 november 1999,
gesterkt door het sacrament der zieken.

De namis heeft plaats op vrijdag 26 november 1999
om 18.30 u. in de Sint-Pietersbandenkerk
te Nederbrakel.

De families
MAES, DELCOURT, DE VOS en MEERSCHAUT
danken om uw meeleven en uw gebed.

Ofschoon lijden en kruis haar leven voortdurend over-
schaduwd hebben, was Lieske altijd dankbaar voor
het leven, voor haar gezin, en voor de goedheid van
mensen rondom. Ze vertrouwde op God en in het
dagelijkse gebed putte zij ongetwijfeld de kracht om
het kruis te blijven dragen. We hadden haar graag nog
wat langer in ons midden gehad. De Heer heeft haar
bij Zich geroepen, weg uit haar lijden en pijn, om nu te
wonen in een land van louter licht en heerlijkheid.

Heer,
laat moeder nu thuiskomen bij U;
en laat ons elkaar eenmaal terug ontmoeten in U.

Ma, mémeé,

dit had je het liefst : wij allen samen bij U.

Je was een moedige vrouw:

Jje grootse sterkte tiidens die lange lidensweg,

Jje wilskracht en je hoop,

waarmee je altiid om anderen bezorgd was,

meer dan om jezelf ...

we dragen het mee als een kostbare schat, voor altijd.
Dankjewel ma, dankjewel méme.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,
jullie waren steeds om mij bekommerd.
Dankjewel voor je liefde en zorg.
Vergeet vader en mij niet in uw gebed.
Beste familie en vrienden,

en u allen die mij nabij waart,

heb dank voor uw genegenheid.
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